
Kerstviering 20-12-2024 
 
Het was een mooie gezellige middag hoor ik van velen. 
Als bestuur waren we blij verrast met een opgave van 68 personen voor onze 
kerstviering. 
Voor ons ook de eerste keer om dit te mogen organiseren, dus wel een beetje 
spannend. 
Ook hebben we een aantal niet 
leden mogen begroeten. 
 
Na ontvangst met koffie/thee en 
een heerlijk stukje kerstbrood 
heette voorzitter Fons iedereen 
welkom.  
Hij memoreerde  gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar en gaf aan 
dat in 2025 onze KBO 25 jaar 
bestaat waardoor het een speciale 
jaarvergadering word met vele jubilarissen. 
Overigens willen we dan ook onze naam in stijl met KBO Brabant gaan 
wijzigen in Senioren. Bij ons dus naar Senioren Landhorst. 
De laatste nieuwtjes en activiteiten  werden nog besproken en toen was het al 
weer tijd voor het middag optreden van de zanggroep “Harten drie”. 

 
Deze drie dames uit Uden/Volkel 
bijgestaan door technische hulp, hadden 
een breed repertoire aan kerstliederen.  
Met hun prachtige zang en mooie 
anekdotes tussendoor wisten ze de hele 
zaal te betoveren. 
Je kon een speld horen vallen tussen de 
liedjes door. 
Iedereen genoot van de mooie klanken 

van het trio die qua tonen uitstekend bij elkaar pasten. 
 
Na een korte pauze werden de glazen nog eens gevuld en kon er op de tafels 
gesmuld worden van kerst chocolaatjes. 
Na de pauze zongen “Harten drie” weer vrolijk verder en bleek dat ze een 
breed scala aan liederen in hun mars hadden. 



Sommige liedjes waren voorzien met een zelf aangepaste tekst , wat heel 
mooi was. 
Rond half 5 ging de achterdeur af en toe open en de geur van het kerst buffet 
trok al snel door de zaal. 
De dames van “Harten drie” zongen hun laatste nummers en werden onder 
luid applaus bedankt voor hun inzet. 
Het buffet was inmiddels gereed  en de 
soep werd geserveerd. 
Na de soep, mocht tafel voor tafel, hun 
bord vullen met  de 2e gang.  
Als toetje was er nog een keuze uit 3  
lekkere bavarois.    
Catereraar van Vonderen  had het weer 
goed voor elkaar met heerlijk eten. 
Nadat de buiken goed gevuld waren, en de 
schalen nagenoeg leeg, kon ieder naar 
wens nog even bijbuurten of richting huis 
gaan. 
Alles bij elkaar een mooie  gezellige middag 
waar we trots op mogen zijn. 
 
Een dank je wel voor alle vrijwilligers die 
hieraan hebben bijgedragen !! 
 
 

 
                              
 
 


